Het Rouwcaté

Wees welkom:
Je hoeft het niet alleen te doenl

Een plek waar je even samen kunt ziin, een kopje koffie kunt drinken, een praatie kunt maken,

eventueel verdriet kunt delen, informatie kunt krijgen, een luisterend oor kunt vinden, ervaringen
kunt uitwisselen, vragen kunt stellen, gewoon mag zijn en misschien zelfs vriendschappen kunt
sluiten. Het rouwcafé is er voor iedereen die te maken heeft met verlies en rouw,
in de breedste zin van het woord.

Woensdag 28 februari 204
nloop: 1900 vur aanvang 19.30 uur
De Sluistabriek, Tussendiepen 6, 9206 AD Drachten

Tidens het Rouwcafé zal Roelof Akse, voorganger en geestelik begeleider
iets vertellen over ‘'waken'.
ledereen is welkom.
Wij zouden het op prijs stellen uw aanmelding, met hoeveel personen u komt,
via de e-mail te ontvangen: erna@jansenuitvaartzorgnl
Deelname is vrijblijvend en gratis.




