
De situatie bij Tent of Nations is zeer zorgelijk, met toenemend geweld van 
zowel het Israëlische leger als kolonisten. We doen er alles aan – achter de 
schermen – om de situatie ten goede te keren.
De steun en verbondenheid met vrienden in Nederland betekent veel voor de 
familie Nassar. Het helpt hen om het vol te houden, en dóór te gaan, in deze 
situatie van onrecht, en zich te blijven verzetten tegen de wanhoop.
 

Ontmoeting Nicolaïkerk Utrecht
Op zaterdagmiddag 6 april hadden we een prachtige bijeenkomst met Daoud 
Nassar, zijn vrouw Jihan en hun oudste dochter Shadin in de Nicolaïkerk in 
Utrecht. Eén van de 250 deelnemers, lambertha, liet zich inspireren tot het 
schrijven van het volgende gedicht:
 
Gebonden door bezetting, ongebonden de geest.
Vanuit innerlijke vrijheid 
vertelt de boer over zijn land
eeuwenoud schreeuwen de olijfbomen
om gerechtigheid
in de Utrechtse kerk.
 
Dochter studeert internationaal recht
Moeder leest een gedicht 
Een dans wervelt om ons heen
Een lied zoekt onze oren
Vader vertelt verder, ongebroken, want innerlijk vrij.
 
Wie slaat de vuist op de tafel
Nee, wie slaat de tafel in stukken?

Terugblik Vriendenmiddag 10 februari 2024 in Driebergen.
We kijken ook met plezier en ontroering terug op onze Vriendenmiddag Tent of 
Nations op 10 februari in Driebergen. Met meer van 200 vrienden kwamen we 
samen om stil te staan bij ons verdriet, onze woede en onmacht. Wat ons 
verbond was ons verlangen naar perspectief voor mensen die lijden onder 
immens onrecht, en onze overtuiging dat we ons willen verzetten tegen de 
wanhoop. Een prachtig programma met inspiratie door Daoud Nassar, muziek 
van Wasim Arslan, poëzie en zang, een groot aantal themagroepen en 
inspirerende ontmoetingen.

 
Laat je informeren
Wil je méér doen? Laat je allereerst goed informeren. The Rights Forum is een 



Nederlandse organisatie die zich inzet voor een rechtvaardige uitkomst van de 
kwestie-Palestina/Israël en opkomt voor de rechten van de Palestijnen. 

Denk aan anderen
Mahmoud Darwish Mahmoud Darwish (1941–2008) is dé Palestijnse dichter die 
zich sterk verbonden voelde met het lot van het Palestijnse volk. Hij was 
politiek actief voor de PLO, zat daarom gevangen en leefde 26 jaar in 
ballingschap. Hij is zeer belangrijk in de culturele identiteit van Palestijnen: je 
komt zijn afbeelding tegen in buurthuizen op de Westbank, en Palestijnse 
kinderen leren veel van zijn gedichten uit het hoofd. Hierbij ter inspiratie één 
van zijn gedichten: 

Als je je ontbijt klaarmaakt,
denk dan aan de anderen
en vergeet niet de duiven te voeren.

Als je je in oorlogen stort,
denk dan aan anderen
en vergeet de mensen die om vrede vragen niet.

Als je de waterrekening betaalt,
denk dan aan de anderen
die uit de wolken drinken.

Als je thuis komt,
denk dan aan de anderen
en vergeet de mensen in tenten niet. 

Als je slaapt en de sterren telt,
denk dan aan anderen
aan hen die geen slaapplaats hebben gevonden.

Als je je ziel bevrijdt met mooie gedachten,
denk dan aan de anderen
die het recht op woorden hebben verloren.

En als je aan de verre anderen denkt,
denk dan aan jezelf en zeg:
ik wil een kaars in de duisternis zijn.

Veel kijk- en leesplezier, met goede groeten,

Hans Baart, Sofie Doorman, Chris Kors, Meta Floor




