
* Vredesweek 2024 ... Samen voor Vrede – Nu!
info algemeen https://paxvoorvrede.nl/vredesweek/

zondag 15 september / 10.00 / Fermanje Surhuisterveen (Ged. Vaart 25)
startviering Vredesweek met Marta Prins / muziek: Wiebe Dijkstra
collecte aandacht: Sabeel – Tent of Nations

dinsdag 17 september / Fermanje Surhuisterveen
- 18.00 gezamenlijke maaltijd Surhuisterveen, Rottevalle-Witveen, en Drachten-Ureterp
(opgave o.a. intekenlijst in fermanje, of via Marijke Durksz)
- 19.00 film met nagesprek ‘private war’ (nederlands ondertiteld) 
zoek evt de trailer https://www.youtube.com/watch?v=88w-xtEzibY of korter en helderder: 
   “het krachtigste wapen is de waarheid” ... het verhaal van de Amerikaanse oorlogsjournaliste Marie Colvin, 
werkzaam bij The Sunday Times, een Britse krant. Ver verwijderd van de frontlinie moet Colvin een persoonlijke 
strijd uitvechten wanneer ze te maken krijgt met een posttraumatische stressstoornis. Ondanks dit moet ze haar 
gezondheid en veiligheid op het spel zetten om op nieuws te blijven jagen
- (open schaalcollecte t.b.v. kosten en Tent of Nations)

donderdag 19 september
* 15.30 ‘FredesFytsKuier’ … laatste info bij Joke of redactie:
statie 1. ontvangst en kringgesprek met bewoners AZC-Drachten (Noorderend 2),
statie 2. Soefi VredesGedicht bij Brede School ‘de Wiken’ (Middelwyk 12) 
statie 3. PKN VredesGedachten in Grote Kerk (hoek Drift / Zuidkade 19)
statie 4. afsluiting met VredesWoorden van Menno, bij Fermanje (Zuiderbuurt 26-28)
* 18.00 sobere maaltijd voor meest betrokkenen / organisatie en deelnemers FredesFytsKuier
* 19.15 / 19.45 Vredeswake Zuiderbuurt
* 20.00 inleiding en gesprek o.l.v. Jan Keulen: rol van Vrije Journalistiek het Midden-Oosten-van-Nu
(open schaalcollecte t.b.v. kosten en Tent of Nations)

   Vredeslezing door Jan Keulen
   De lezing gaat over wat Jan met het Midden-Oosten heeft en over zijn vrienden.
Jan woonde en werkte tientallen jaren in de regio en beleefde de conflicten intens ‘van midden-in’. Hij versloeg 
als journalist verschillende gewelddadige episodes van het Israël-Palestina conflict, o.a. voor de Volkskrant.
Jan vindt onafhankelijke journalistiek en persvrijheid wezenlijk om zinvol bij te kunnen dragen aan dialoog 
en conflictoplossing. Hij coördineerde jarenlang een trainingsprogramma voor Arabische journalisten, en was 
ook directeur van het Doha Center for Media Freedom. Hij schreef verschillende boeken -recent: “De oorlog van 
gisteren”.  
Op de website van NieuwWij staat een sprekend interview met hem - https://www.nieuwwij.nl/interview/oud-
correspondent-jan-keulen-journalistiek-noopt-tot-nederigheid/
In zijn lezing zal hij ook ingaan op een crowdfunding die hij voert voor vrienden in Gaza. 
Grote vraag blijft hoe nu verder met Palestina, Gaza en ons hier. Is vrede nog denkbaar? 
We verwachten met elkaar een respectvol gesprek te voeren over de situatie in Palestina en handelingsopties.

zondag 22 september / 10.00 / Viering nader uit te werken
muziek … / collecte aandacht Tent of Nations

zondag 29 september - afsluiting Vredesweek 2024 ( Samen voor Vrede – Nu!)
PKN Grote Kerk, Elim Baptisten, Rooms Katholieken en Doopsgezinden 
– 9.30 Zuiderbuurt 26-28 koffie met Centrumkerken en vrienden van buiten
– 10.15 Kuijer naar Grote Kerk
– 10.30 Viering met ds. Bram Grandia, muziek …, collecte aandacht Sabeel - Tent of Nations.


