
Een wereldwijd mozaïek

Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijk huis (1 Petrus 2>5 NBV).

Veel samenlevingen over de hele wereld kiezen er nu voor om te leven met 
Verwerping van alles wat anders is; Haat jegens andere culturen; Egoïstische 
zoektocht naar het eigen welzijn ten koste van alles anders.
Toch worden degenen onder ons die Jezus volgen, geroepen om te genieten 
van een ander soort samenleving, een die multicultureel is en iedereen 
aanspoort om verscheidenheid te vieren en erdoor verrijkt te worden. 

Mozaïeken zijn een treffend voorbeeld van de hierboven genoemde 
samenleving.
Christelijke kunstenaars hebben door de eeuwen heen mozaïeken gemaakt 
zoals die in de Basilica di Sant'Apollinare Nuovo in Italië. In dit mozaïek zijn 
stenen van verschillende kleuren en maten zo georganiseerd dat de kijker een 
afbeelding van Jezus kan zien.

De apostel Petrus nodigt ons uit om te groeien als levende stenen, en een 
nieuwe samenleving te bouwen die contrasteert met de samenlevingen die er 
zijn. Een mozaïek van levende stenen vereist dat elke steen er bewust voor 
kiest om deel te nemen, zijn rechtmatige plaats inneemt en deze trouw 
inneemt. Een nieuwe samenleving van deze aard wordt gebouwd met liefde en 
vastberadenheid.

Terwijl we Vredeszondag vieren, laten we ons herinneren dat in Christus onze 
verschillen leiden tot groei, vrede en harmonie - terwijl we degenen 
verwelkomen die anders zijn, onthullen we het gezicht van Jezus aan de wereld.

PS. Samen vrede bouwen is de sleutel tot de missie van MWC. Voeg vandaag 
nog uw levende steen toe aan het mozaïek van vrede door een gift te doen om 
het werk van MWC te ondersteunen.

 


