
 
Adventslicht voor vrede in het Midden-Oosten 

 
Beste zusters en broeders, beste mensen,  
Op eerste advent ontsteken we gezamenlijk het Licht voor vrede in het Midden-Oosten. Nog altijd 
zien we het geweld in die regio verder escaleren. Het lijkt ver weg en soms sluiten we ons er 
misschien even voor af, willen we het niet zien; de slachtoffers, het verdriet, de oorlog. Maar advent 
is een tijd van verlangen, een tijd van verwachten en hopen. Een tijd waarin we profetische teksten 
lezen en horen over een andere toekomst. Zoals Jesaja ons herinnert: ‘Het volk dat in duisternis 
ronddoolt ziet een schitterend licht. Zij die in het donker wonen worden door een helder licht 
beschenen’. (Jes. 9:1). Advent is een tijd waarin we met open ogen speuren naar hoop. Hoop voor 
die plekken, voor die mensen, voor die situaties waarvan we ons afvragen: komt het ooit goed? Juist 
daar, juist daar waar ons hart breekt, worden we uitgenodigd om advent te vieren: de hoop levend te 
houden omdat ooit…. 

 
Bid met ons mee op eerste advent voor de slachtoffers in Palestina en Libanon, voor iedereen die in 
angst leeft, ook in Israël. We roepen alle Doopsgezinde gemeenten in Nederland op om op eerste 
advent om 10:30 uur een kaars aan te steken en een moment van stilte te houden. Om zo in 
verbondenheid met elkaar stil te staan bij het voortdurende onrecht in de hoop dat licht zal 
doorbreken.   

 
Als je je opgeeft ontvang je digitaal materiaal dat je kan gebruiken: Een kaarsenwikkel, een lied, een 
gedicht, een gebed. We willen je vragen een foto te maken van de kaars met de speciale wikkel in de 
kerk - met mensen of zonder mensen; waar jij je prettig bij voelt. Deze foto’s willen we gebruiken om 
kaarten te maken. Deze sturen we begin 2025 als nieuwsjaarswens aan verschillende 
vredesorganisaties die zich inzetten in het Midden-Oosten. Heb je nog een suggestie voor een 
organisatie? Geef het door. Deze kaartenactie wordt financieel mogelijk gemaakt door Doopsgezind 
Wereldwerk. 

 
Geef je op bij: ds.annegreet@gmail.com 
Voor: Vrijdag 22 november 2024 

 
We wensen jullie allen een goede advent en een kerst vol hoop 
Vrede en alle goeds,  

 
Jeannette den Ouden (DG Wageningen) 
Margarithe Veen (DG Zaandam en Krommenie) 
Flora Visser (DG Lytse Streek) 
Jan Willem Stenvers (DG Utrecht) 
Annegreet van der Wijk (DG Naarden-Bussum) 
Geke van Vliet (DG proponent, promotieonderzoeker Universiteit van Pretoria) 
Iris Speckmann (Functionaris Vrede en Duurzaamheid ADS)  

 



Vragen die je misschien hebt: 
Waarom alleen een lichtmoment voor het Midden-Oosten, er is ook oorlog in andere delen van de 
wereld?  
Ja, dat klopt. Op andere momenten zijn we daar druk mee. Zo maken we in de broederschap 
comforters voor Oekraïne, schrijven we namens Amnesty brieven en zijn we betrokken bij tal van 
andere zaken. Wij kiezen ervoor om nu juist met advent de focus op het Midden-Oosten te leggen.  

 
Onze dienst begint om 10:00 uur, kunnen we dan ook de kaars aansteken? 
Liever hebben we dat iedereen om 10:30 uur precies een kaars aansteekt. Om de verbondenheid 
met elkaar te benadrukken. Ook al onderbreekt het misschien de liturgie; we mogen ons hierdoor 
laten onderbreken.  

 
Een kaars aansteken en bidden alleen is toch niet genoeg; wat kan ik nog meer betekenen? 
Het aansteken van een kaars, gebed is een teken van zoeken naar gerechtigheid en hoop. Het maakt 
ons zacht en opent na afloop van de dienst bij de koffie misschien ook ruimte om in gesprek te gaan 
en elkaar te horen. Als je graag meer wil doen in je gemeente, mag je contact met ons opnemen.    

 
Ik ben voorganger in een Doopsgezinde gemeente en ik vind het een moeilijk onderwerp, hoe ga ik 
hiermee om?  
Het conflict in het Midden-Oosten roept veel emoties op. Het is niet altijd makkelijk om een gesprek 
hierover in goede banen te leiden. Speciaal voor voorgangers organiseren we daarom een 

studieochtend rondom Palestina en Israël op 21 november van 10:00- 13:00 in Amsterdam 

aan het Singel. Save the date, de uitnodiging volgt snel.   
 


